Liturgie Schalkwijk, zondag 27 september 2020

Voorzang: OTH 370, vers 1 en 4, Als je geen liefde hebt voor elkaar

1 Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.

Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

2 Is je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,

denk dan aan Jezus die brood en die vis,
uit liefde deelde met velen.

refrein

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
leef je buiten Gods gloria.

Votum en groet
PSALM 65: 2

2 Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

Geloofsbelijdenis

OTH 194: 1 (“Ik heb de vaste grond gevonden”)
Ik heb de vaste grond gevonden

waarin mijn anker eeuwig hecht

de dood van Christus voor de zonden

van eeuwigheid als grond gelegd

Die grond zal onverwrikt bestaan
als aard’ en hemel ondergaan

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de H. Geest

Schriftlezing: Markus 8, 27 - 38






PSALM 103: 1

1 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Meditatie (1) over Markus 8, 31
GEZANG 358: 1, 2 en 3 (“Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet”)

Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet,

wil mij vergeven wat ik U misdeed,;

verwerp mij niet, die op uw vrijspraak wacht,
maar troost mij met uw woord: het is volbracht.

Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis,
het heilig feest van uw gedachtenis;
schenk mij uw Geest, opdat ik U ontmoet,
in 't teken van uw lichaam en uw bloed.

Gij, die voor armen rijkdom hebt bereid,
voor onrechtvaardigen gerechtigheid,

zie, hoe naar U zich mijn verlangen wendt
en leid mij zelf, Heer, tot uw sacrament

Bij de tafel

Lezen formulier
Tijdens gereed maken tafel: GEZANG 358: 4 en 5 (“Wie geeft het brood”)

4 Wie geeft het brood, dat hongerigen voedt,
waar is de bron waaruit ik drinken moet?
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn;
voed mij en drenk mij met uw brood en wijn.

5 Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt,
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij;
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij.

Bediening Heilig Avondmaal

(Na de viering lezen we Efeze 3, 14 - 21  en luisteren we aar GEZANG 358: 6

6 U wil ik danken, grote Levensvorst;
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst.
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer;
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer.

Afsluitend dankgebed



Meditatie (2) over Markus 8, 34b
GEZANG 484 (“Waarom moest ik uw stem verstaan?”)

1 Waarom moest ik uw stem verstaan?
Waarom, Heer moet ik tot U gaan
zo0 ongewende paden?
Waarom bracht Gij
die onrust mij
in 't bloed is dat genade?

2 Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.
Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,
al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik,
mijn God, mag ik
niet eens mijzelf behouden?

3 Want ik zie voor mij kruis na kruis
mijn weg langs en geen enkel huis
waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt
bij U terecht,
ben ik wel uw beminde?

4 Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,
dat het zo goed is, dat die weg
ook door uw Zoon gegaan is,
en dat uw land
naar alle kant
niet ver bij mij vandaan is.

Dankgebed en voorbede

Lezing: Mattheus 5, 13 - 16

PSALM 89: 7

7 Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wand'len voor uw ogen,

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Zegen



